
 

De Echo van Stilte 

De nacht hing zwaar boven Utrecht, alsof de hemel zelf het leed van de stad droeg. 
Matthias, een jongen van zeventien, sloop door de steegjes met een brief verborgen in 
zijn jas, terwijl Clara, zijn jeugdvriendin, hem opwachtte bij de oude kerk, haar rode haar 
verborgen onder een donkere sjaal. Samen vormden ze een onwaarschijnlijk duo: jong, 
kwetsbaar, maar gedreven door een ontembare drang naar vrijheid. De lucht rook naar 
rook en angst, maar ook naar hoop die niet gedoofd kon worden, en in de verte klonk het 
gebrom van vliegtuigen, een dreigend koor dat de stilte verscheurde. Matthias kneep de 
brief steviger vast, zijn hart bonkte als een trommel in de nacht, en Clara fluisterde: 
“Vandaag schrijven we geschiedenis, of verdwijnen we in de schaduw.” Ze glipten langs 
een wachttoren, waar een Duitse soldaat zijn sigaret liet gloeien als een ster in de 
duisternis, maar hij keek weg, verloren in zijn eigen gedachten. 

Hun tocht bracht hen naar een roeiboot aan de gracht, waar het water zwart glinsterde 
onder de maan. Ze roeiden naar de overkant, waar een boer hen opwachtte en hen naar 
een schuur leidde, waarin een Britse parachutist uitgeput maar levend lag. Matthias 
overhandigde de brief, zijn vingers voelden het gewicht van geschiedenis, en de 
parachutist glimlachte zwak: “Jullie zijn kinderen, maar kinderen met een missie.” Clara 
antwoordde: “Wij zijn schaduwen, maar schaduwen die licht dragen.” Buiten kraaide 
een haan, maar de nacht was nog lang, en gevaar lag overal. 



Ze vluchtten door velden en bossen, Matthias werd geraakt door een kogel langs zijn 
arm, maar Clara trok hem mee, haar kracht groter dan haar gestalte. In het bos vonden 
ze een oude eik, zijn wortels diep verankerd in de aarde, een symbool van 
standvastigheid. Daar besloten ze hun missie voort te zetten, ongeacht de prijs. 
Matthias droeg een tweede bericht, bestemd voor een verzetsgroep in Arnhem, en Clara 
zei: “Dit is groter dan wij, maar wij zijn deel van het grotere geheel.” 

Hun reis bracht hen langs een oude vrouw die hen brood en water gaf, kleine 
geschenken die kostbaarder waren dan goud. Maar het geblaf van honden dwong hen 
verder te vluchten, tot ze een kolkende rivier bereikten. Zonder aarzeling sprongen ze 
erin, hun lichamen vochten tegen de stroming, hun handen grepen elkaar vast, en 
druipend en uitgeput bereikten ze de overkant. In Arnhem vonden ze de verzetsgroep in 
een kelder onder een bakkerij, waar de geur van brood vermengd was met angst. 
Matthias overhandigde het bericht, en de leider zei: “Jullie zijn jong, maar jullie dragen de 
last van een volk.” Clara antwoordde: “Wij dragen niet alleen last, wij dragen ook licht.” 

De stad kreunde onder bombardementen, sirenes huilden, ramen trilden, maar in de 
kelder fluisterden stemmen over geallieerde troepen die naderden. Matthias voelde 
hoop groeien, maar wist dat hoop gevaarlijk kon zijn. Clara legde haar hand op de zijne: 
“Wat er ook gebeurt, we doen dit samen.” De nacht kroop voorbij, traag en dreigend, 
maar gevuld met beloftes. 

De dageraad kroop over de horizon, Arnhem lag gehavend maar onverzettelijk. Matthias 
en Clara ontmoetten kinderen verstopt onder een tafel, hun ogen groot van angst, en 
Clara gaf hen brood. Onder een half verwoeste brug wachtten verzetsleden, en Matthias 
overhandigde een bericht dat de leider deed glimlachen: “Dit verandert alles, de 
geallieerden komen dichterbij.” Maar Duitse patrouilles doorzochten de stad, en 
Matthias en Clara verstopten zich in een kerk, achter een altaar. Matthias wilde zijn mes 
grijpen, maar Clara fluisterde: “Niet nu, onze kracht is stilte.” Minuten voelden als uren, 
maar uiteindelijk trokken de soldaten weg. 

De leider van het verzet sprak: “Morgen komt de aanval, en wij zullen deel uitmaken van 
de geschiedenis.” Matthias voelde zijn hart sneller kloppen, Clara keek naar hem, haar 
ogen straalden, en hij wist dat ze samen alles konden doorstaan. 

De ochtend brak aan met rook en vuur, de aanval op de brug begon. Matthias rende, zijn 
benen voelden als vuur, Clara droeg berichten tussen de strijders. Een kogel raakte 
Matthias in zijn schouder, maar hij bleef staan. Samen plaatsten ze een explosief, de 
brug schudde, de vijand werd teruggedrongen. Het verzet juichte, maar nieuwe troepen 
naderden. Clara trok Matthias overeind: “We mogen nu niet stoppen, de vrijheid is 
dichtbij.” 

Geallieerde troepen bereikten de stad, voertuigen rolden binnen als een golf van hoop. 
Het verzet en de soldaten vochten zij aan zij, en de vijand week terug. Clara lachte, haar 



gezicht besmeurd met stof en tranen, maar haar ogen straalden als sterren. Mensen 
kwamen uit hun schuilplaatsen, hun stemmen hieven zich omhoog. Matthias voelde 
warmte in zijn hart, Clara pakte zijn hand: “Dit is vrijheid.” 

De stad ademde opnieuw, kinderen speelden in de straten, hun lachen een symfonie 
van herwonnen leven. Matthias dacht aan zijn vader, Clara aan haar broer, en samen 
stonden ze onder de oude eik, waar ze hun belofte herhaalden: “Wij leven voor vrijheid.” 
De wind droeg hun woorden door de stad, als een echo van hoop. Matthias wist dat hun 
verhaal ooit verteld zou worden, Clara wist dat kinderen zouden leren wat vrijheid 
betekent. 

De oorlog was nog niet voorbij, maar de vrijheid had wortel geschoten. Matthias voelde 
pijn in zijn wonden, maar zijn geest was vrij. Clara hield zijn hand vast, en samen liepen 
ze door de straten, hun hoofden geheven. Mensen zwaaiden, hun gezichten straalden, 
hun stemmen zongen. En in hun harten brandde een vuur dat nooit gedoofd zou worden. 
De echo van stilte was verdwenen, vervangen door de stem van vrijheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Multiplechoicevragen bij De Echo van Stilte 

1. Wie is de hoofdpersoon van het verhaal? 

o A: Elias 

o B: Matthias 

o C: Hugo 

o D: Pieter 

2. Wat draagt Matthias in zijn jas tijdens de eerste missie? 

o A: Een pistool 

o B: Een brief 

o C: Een radio 

o D: Een kaart 

3. Wie is Clara in het verhaal? 

o A: Zijn zus 

o B: Zijn jeugdvriendin 

o C: Een verpleegster 

o D: Een spionne 

4. Waar ontmoeten Matthias en Clara de Britse parachutist? 

o A: In een kerk 

o B: In een boerderij 

o C: In een bunker 

o D: In een school 

5. Wat zegt de parachutist tegen hen? 

o A: “Jullie zijn kinderen.” 

o B: “Jullie zijn soldaten.” 

o C: “Jullie zijn verraders.” 

o D: “Jullie zijn helden.” 

 

 



6. Wat symboliseert de oude eik in het bos? 

o A: Angst 

o B: Standvastigheid 

o C: Verraad 

o D: Dood 

7. Wat schrijft Clara in haar notitieboekje? 

o A: Gedichten 

o B: Codes en namen 

o C: Liedjes 

o D: Kaarten 

8. Waar verstoppen Matthias en Clara zich voor Duitse soldaten? 

o A: Achter een altaar 

o B: In een schuur 

o C: In een kelder 

o D: In een boot 

9. Wat zegt Clara tegen Matthias in de kerk? 

o A: “Niet nu, onze kracht is stilte.” 

o B: “Pak je mes en vecht.” 

o C: “We moeten vluchten.” 

o D: “Alles is verloren.” 

10. Wat is de rol van Radio Oranje in het verhaal? 

o A: Het brengt propaganda 

o B: Het brengt hoop 

o C: Het brengt stilte 

o D: Het brengt angst 

 

 

 



11. Wat gebeurt er met Matthias tijdens de aanval op de brug? 

o A: Hij wordt gedood 

o B: Hij wordt geraakt in zijn schouder 

o C: Hij wordt gevangen genomen 

o D: Hij blijft ongedeerd 

12. Wat doen Matthias en Clara samen bij de brug? 

o A: Ze plaatsen een explosief 

o B: Ze verbergen zich 

o C: Ze vluchten 

o D: Ze geven zich over 

13. Wat gebeurt er na de explosie? 

o A: De vijand wordt teruggedrongen 

o B: De brug stort volledig in 

o C: Matthias overlijdt 

o D: Clara wordt gevangen genomen 

14. Wat zegt Clara tijdens de strijd? 

o A: “We mogen nu niet stoppen, de vrijheid is dichtbij.” 

o B: “We moeten vluchten.” 

o C: “Alles is verloren.” 

o D: “We zijn verraden.” 

15. Wie bereiken uiteindelijk de stad? 

o A: Franse troepen 

o B: Duitse versterkingen 

o C: Geallieerde troepen 

o D: Russische soldaten 

 

 

 



16. Wat doen de mensen van Arnhem na de bevrijding? 

o A: Ze verstoppen zich 

o B: Ze juichen en komen uit hun schuilplaatsen 

o C: Ze vluchten naar Engeland 

o D: Ze blijven stil 

17. Wat beloven Matthias en Clara onder de oude eik? 

o A: “Wij leven voor vrijheid.” 

o B: “Wij zullen wraak nemen.” 

o C: “Wij verlaten dit land.” 

o D: “Wij zwijgen voor altijd.” 

18. Wat wil Matthias doen na de oorlog? 

o A: Soldaat worden 

o B: Schrijven zodat niemand vergeet 

o C: Politicus worden 

o D: Vluchten naar Amerika 

19. Wat wil Clara doen na de oorlog? 

o A: Lesgeven zodat kinderen leren wat vrijheid betekent 

o B: Boerin worden 

o C: Soldaat worden 

o D: Naar Engeland verhuizen 

20. Hoe eindigt het verhaal? 

o A: Met stilte 

o B: Met de stem van vrijheid 

o C: Met verraad 

o D: Met dood 

 

 

 



Antwoordenblad met uitleg 

1. B: Matthias – Hij is de hoofdpersoon die de brieven draagt en het verzet helpt. 

2. B: Een brief – Zijn eerste missie draait om het bezorgen van een geheime 
boodschap. 

3. B: Zijn jeugdvriendin – Clara is zijn trouwe metgezel en koerierster. 

4. B: In een boerderij – Daar schuilt de Britse parachutist die ze helpen. 

5. A: “Jullie zijn kinderen.” – De parachutist benadrukt hun jeugd, maar ook hun 
moed. 

6. B: Standvastigheid – De oude eik symboliseert kracht en volharding in donkere 
tijden. 

7. B: Codes en namen – Clara bewaart cruciale informatie in haar notitieboekje. 

8. A: Achter een altaar – In de kerk verbergen ze zich voor Duitse soldaten. 

9. A: “Niet nu, onze kracht is stilte.” – Clara voorkomt dat Matthias geweld 
gebruikt. 

10. B: Het brengt hoop – Radio Oranje is een symbool van vertrouwen en toekomst. 

11. B: Hij wordt geraakt in zijn schouder – Tijdens de aanval op de brug raakt hij 
gewond. 

12. A: Ze plaatsen een explosief – Samen zorgen ze dat de brug onbruikbaar wordt 
voor tanks. 

13. A: De vijand wordt teruggedrongen – De explosie geeft het verzet een kans. 

14. A: “We mogen nu niet stoppen, de vrijheid is dichtbij.” – Clara moedigt 
Matthias aan. 

15. C: Geallieerde troepen – Uiteindelijk bereiken de geallieerden de stad. 

16. B: Ze juichen en komen uit hun schuilplaatsen – De bevolking viert de 
bevrijding. 

17. A: “Wij leven voor vrijheid.” – Hun belofte onder de eik. 

18. B: Schrijven zodat niemand vergeet – Matthias wil verhalen bewaren. 

19. A: Lesgeven zodat kinderen leren wat vrijheid betekent – Clara wil de toekomst 
onderwijzen. 

20. B: Met de stem van vrijheid – Het verhaal eindigt met hoop en bevrijding. 

 


