Gedichtjes over de lente

Het Sneeuwklokje

Als ik zelf niet had gekeken

bij de kale boom,

had het net een droom geleken
zoals je ze ‘s winters droomt
Maar ze staan er, sprietjes staan
er van een vinger lang

zo maar uit de grond geschoten
voor geen wind of winter bang
Sneeuw, in fijne witte vlokjes
op elk sprietje groen:

klokjes die met klepels luiden
zoals echte klokken doen.
Soms kun je om kleine dingen
zo verwonderd staan

dat je hardop wilt gaan zingen
en dat heb ik dus gedaan

Sneeuwklokje
Sneeuwklokje kom je nu al kijken

buiten is het koud en fris De zon

nergens zie ik andere bloempjes De zon, de zon, de zon!
weet je dat het winter is? Kom mee naar buiten,
Daarom ben ik juist gekomen de krokussen bloeien,
dacht je dat ik dat niet wist de vogeltjes fluiten,
lente zal niet lang meer duren voorbij is de winter,
heus ik heb me niet vergist! tra la, wees blij!

Zachtjes luid ik nu mijn klokje:
tingeling, kom bloem en plant,

nu nog maar een heel kort poosje
dan komt lente weer in het land.

Sneeuwklokje
Sneeuwklokje kom je nu al kijken
Buiten is het koud en fris
Nergens zie ik andere bloempjes
Weet je dat het winter is?

Hokus pokus krokus

Hokus pokus, kijk een krokus!
Het lijkt bijna toverij

Hokus pokus kleine krokus

is de winter echt voorbij?
Tover blaadjes aan de bomen,
tover er wat bloesem aan,
vraag de vogels in het zuiden
of ze weer naar huis toe gaan

Daarom ben ik juist gekomen
Dacht je dat ik dat niet wist
Lente zal niet lang meer duren
Heus ik heb me niet vergist!

Zachtjes luid ik nu mijn klokje
Tingeling, kom bloem en plant

Nu nog maar een heel kort poosje
Dan komt lente weer in het land



Van een gele krokus en een witte hyacint (tom Manders)

Een gele krokus
En een witte hyacint
Stonden te vrijen,
op een plekje uit de wind...
Ze waren gelukkig
zo blij als een kind
Hij zoende de krokus,
en zij die hyacint
Hij wilde haar trouwen die witte hyacint
En ging naar haar vader
om de hand van dat kind

Pa wilde niet weten
dat zijn kind werd bemind
En hij sloeg zijn krokus
zijn bloedeigen kind
En vader zei:

“Daar kan niks van komen
weet wat je begint!
Want de kleur van een krokus
is heel anders als van een hyacint!
Dat wordt niks als ellende,
waar je je ook bevindt.”
Maar alle geliefden
slaan die raad in de wind...
Ze trouwden heel stiekem
en ze kregen een kind
Dat leek op een krokus
en op een hyacint

En alle bollen
negeerden de familie hyacint
Maar ach die hadden daar geen oog voor
want je weet, liefde maakt blind
Toen kwam er een expositie
Van narcis tot hyacint
Ons echtpaar dat schreef gelijk in
En natuurlijk ook voor hun kind
en kijk, dat kreeg als beloning
een krans met een lint
vanwege zijn stamboom,

... en zijn originele tint!



In de tuin

Ik heb een pakje zaad gekocht
Voor plantjes in mijn perkje.

Ik spitte het om, harkte het glad
Het was een moeilijk werkje

Nu zijn de zaadjes uitgestrooid
In keurig rechte rijtjes.

Wij wachten tot ze groeien gaan
Poes en ik, wij beidjes.

Maart

O, maart, o, maart,

je bent niets waard

Als ik mijn jas aandoe is het heet
Als ik 'm uitdoe is het koud

Als ik mijn regenjas vergeet

Dan giet het weer, 't is altijd fout

Noem jij jezelf een lentemaand?

Wat klinkt dat vreselijk verwaand
Nee, maart, ik weet wel wat ik wil
Wat ik wil dat is: april !

De kleine geitjes

Kindje wil je m’'n geitjes zien?

Ze zijn nog maar pas geboren

Ze kunnen nog niet goed kijken misschien
Maar ze kunnen al heel goed horen.

Ze kunnen al op hun pootjes staan

Maar ze mogen nog nhiet uit wandelen gaan
Want buiten waait de koude wind

En buiten jaagt de regen

En daar kan zo’'n klein geitenkind

Nog helemaal niet tegen!

Op de eerste lentedag

Op de eerste lentedag

vraag ik aan mijn moeder of mijn jas uit mag
nee mijn kind, 't is veel te fris

wacht maar tot het zomer is

Op de tweede lentedag

vraag ik aan mijn moeder of mijn jas uit mag
om de hoek als zij 't niet ziet

doe ik mijn jas uit, anders niet

Op de derde lentedag

hoef ik niet te vragen of mijn jas uit mag
snipverkouden, ja 't is heus

doe ik mijn jas dicht tot aan mijn neus

Klein Lammetje

Klein, klein lammetje,

Zeg, wat ik vragen wou

Het is buiten nog zo vreselijk guur
Heb jij 't nu echt niet koud?

Of is misschien, blij lammetje,
Jou witte, wollen vacht

Nog warmer dan mijn winterjas?
Dat had ik niet gedacht!

Klein, lief lammetje

Waar spring je nu naar toe?
Natuurlijk, ik begrijp het al,

Je wordt een beetje moe.

Kruip jij maar tegen je moeder aan
Maak morgen maar weer pret.
Slaap lekker in je warme stal,

Ik moet straks ook naar bed.




Weggelopen

Een kipje en een kuikentje

Die liepen uit het hok

Piep,piep, zei het kleine kuikentje
En het kipje zei: Tok, tok.

En vader haan dacht bij zichzelf:
Wat moet dat met die twee?

Die kip en dat kleine kuikentje?
Ik ga wel met ze mee!

Zo liepen zij te wandelen,

Van je kukeleku, tok, tok!

Maar plotseling kwam de boer eraan
En joeg ze terug in het hok.

Kuiken

Eerst zat je in een eitje
Daarbinnen was het kaal
Toen groeide je een tijdje
En KRAK, deed de eierschaal
Je stapte uit het dopje

En keek eens om je heen
Je schudde met je kopje
Daar stond je nu alleen

Je hebt een heel zacht lijfje
Dat is helemaal van dons
En als je wilt dan blijf je
Gezellig hier bij ons

Kipje Tok

Kipje Tok, tok, tok tok,

blijf maar in je kippenhok.
Leg voor mij dan een ei.
Want dan zijn we allebei blij
( mel. Poesje Mauw)

Het kippetje Ukkepuk

Het kippetje Ukkepuk heeft het altijd druk

Op maandag moet ze dweilen
Op dinsdag nageltjes vijlen

Op woensdag wormpjes bakken
Op donderdag houtjes hakken
Op vrijdag kippenpap roeren

Op zaterdag kuikentjes voeren
Alléén op zondags heeft ze vrij
En dan legt ze een gespikkeld ei

Het kuikentje

Ergens in een winkel

Daar scharrelt op de grond
Van een etalage

Een piepklein kuikentje rond
Hij pikt tegen de ruiten

En gaat op zoek naar graan
Hij kijkt verbaast naar buiten
Waar heel veel mensen staan
Maar als hij 't lege eitje ziet

Is hij pas écht verrast

En vraagt zich vol verbazing af:
Heb ik daarin gepast?

Kuiken

Eenentwintig lange dagen
zat ik in mijn kippenei

Ik wil eruit,

ik wil vrij.

ik prik een gaatje in het ei.
Nog een stukje...

nog een rukje....

wat is dat een zwaar karwei.
Even rusten, even hijgen,
even droge veertjes krijgen,
even pootjes uitproberen,
en dan loop ik,

en dan kruip ik

lekker onder moeders veren



Kip Kato

Bij Materialen Lente & Pasen vind je dit gedichtje op een kaart met de uitleg. Daarbij
horen 7 eieren. De eieren kun je uitknippen en gebruiken bij het opzeggen van dit
versje.

Kip Kato bouwt een nest van stro
en in de eerste week van mei
legt ze elke dag een ei.

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag (leg bij het
opnoemen van iedere dag een ei met de witte kant naar boven neer).

Tel maar even,
het zijn er zeven (tel de eieren één voor één).

Nu moet je heel lang wachten,
zeker 21 dagen en nachten.

Dan is het maandag: daar komt nummer één (draai het eerste ei om),
hij is een beetje alleen.

Het is dinsdag: daar komt nummer twee (draai het tweede ei om) en hij gaat met
kuiken één mee.

Het is woensdag: daar komt nummer drie (draai het derde ei om) en wipt vrolijk op
mijn knie.

Het is donderdag: daar komt nummer vier (draai het vierde ei om) en die gaat op
zoek naar een pier.

Het is vrijdag: daar komt nummer vijf (draai het vijfde ei om)
en die is een beetje stijf.

Het is zaterdag: daar komt nummer zes (draai het zesde ei om)
en die eet een rode bes.

Het is zondag: en daar komt nummer zeven (draai het zevende ei om)
en die draait zijn kopje even.

Alle zeven kuikens zijn geboren
en hun gepiep kun je van heel ver horen.




