
Kerstverhaal: Kerstfeest in de kou  

Het was de laatste week voor Kerstmis, en Mariënheem lag onder een dikke, 
glinsterende deken van sneeuw. 
De straten waren wit en stil, en de kinderen renden met rode wangen en huppelende 
passen over de trottoirs. 
Binnen in de huizen gloeiden kaarsen en kerstbomen, terwijl de geur van vers gebakken 
koekjes zich door de kamers verspreidde. 
Bij de familie Jansen heerste een drukte van jewelste; de kerstboom stond al in de 
woonkamer, maar de versieringen lagen verspreid op de vloer. 
Lotte, de twaalfjarige dochter, keek door het raam naar buiten en zag hoe de 
sneeuwvlokken traag en sierlijk naar beneden dwarrelden. 
Ze voelde een koude bries op haar gezicht en trok haar sjaal iets dichter om zich heen. 
Haar broer, Tim, probeerde ondertussen een lange slinger in de boom te hangen, maar 
deze bleef telkens op de grond vallen. 
“Dit wordt nog een hele klus,” zei hun moeder zuchtend, terwijl ze een doos met 
glinsterende ballen opende. 
“Het moet wel perfect zijn, want vanavond komen opa en oma op bezoek,” voegde vader 
eraan toe. 
Lotte besloot om Tim te helpen, zodat ze samen de slingers recht konden hangen. 
Ondertussen keek hun kat, Minoes, nieuwsgierig toe en probeerde af en toe een bal te 
vangen die op de grond rolde. 
De wind buiten gierde door de bomen, en de sneeuw leek nog dikker te vallen dan de 
dagen ervoor. 
Opa en oma waren nog onderweg, en iedereen voelde een lichte spanning omdat het zo 
koud was dat het moeilijk was om de auto in te stappen. 
Plotseling klonk er een hard gerommel; de stroom viel uit in de hele wijk, en de kamer 
dook in schemerig kaarslicht. 
“Geen elektriciteit!” riep Tim, maar Lotte glimlachte en haalde een thermoskan met 
warme chocolademelk tevoorschijn. 
Ze vulden alle mokken en zetten ze op de salontafel, terwijl de vlammen van de kaarsen 
de kamer zacht verlichtten. 
“Misschien is dit wel de gezelligste manier om Kerst te vieren,” zei hun moeder terwijl ze 
haar handen warmde bij de kaarsen. 
Buiten waaide de sneeuw over de straat, en de takken van de eikenbomen kraakten 
onder het gewicht van het ijs. 
Lotte dacht aan de buren aan de overkant, meneer en mevrouw De Vries, die altijd 
alleen waren tijdens de feestdagen. 
Ze besloot dat dit jaar iets anders moest gebeuren; Kerst moest warmte en samenzijn 
brengen, ook voor anderen. 
Ze vulde een mand met koekjes, chocolademelk en een paar kleine cadeautjes, en liep 



voorzichtig de ijzige straat over naar het huis van de buren. 
Meneer De Vries deed langzaam open, zijn gezicht verrast en een beetje vertederd door 
het gebaar van Lotte. 
“Voor u,” zei ze zacht, terwijl ze de mand aan hem overhandigde. 
Hij glimlachte onzeker, maar nam de drank en koekjes dankbaar aan, en nodigde haar 
binnen in zijn koude, stille woonkamer. 
De kamer rook naar oud hout en stof, en het enige licht kwam van een kleine kaars op de 
salontafel. 
Lotte en meneer De Vries praatten over de sneeuwstorm, over het weer en de 
Kerstvoorbereidingen, langzaam en voorzichtig, alsof ze elkaars aanwezigheid moesten 
wennen. 
Na een tijdje begon hij te vertellen over de Kerst van vroeger, toen zijn vrouw nog leefde 
en het huis gevuld was met licht, gelach en muziek. 
Lotte luisterde aandachtig, haar hart vol medeleven en warmte. 
Ze realiseerde zich dat Kerst meer was dan cadeaus of versiering; het ging om aandacht, 
samenzijn en het delen van vreugde. 
Tegen de avond arriveerden opa en oma eindelijk, hun gezichten rood van de kou maar 
glimlachend van blijdschap. 
Ze hielpen allemaal de kerstboom te versieren, samen met meneer De Vries, die 
voorzichtig een paar ornamenten ophing die Lotte had meegenomen. 
De boom straalde nu, glanzend en feestelijk, en de kamer vulde zich met gelach, 
verhalen en muziek. 
Het leek alsof de kou buiten niet meer bestond; de warmte van samenzijn overwon alles. 
Lotte keek rond en voelde een diepe voldoening; dit was een Kerstfeest dat ze nooit zou 
vergeten. 
De sneeuw bleef vallen terwijl de sterren aan de hemel glinsterden, en in elke glimlach 
en handdruk zat een stukje magie van Kerstmis. 
Iedereen dronk warme chocolademelk, vertelde verhalen en genoot van kleine 
momenten van geluk. 
Zelfs Minoes leek tevreden te spinnen bij de voeten van de familie, terwijl het zachte 
licht de glinsterende ballen op de boom weerspiegelde. 
Ze zongen kerstliedjes, soms vals, soms juist mooi, en lachten om de kleine misstappen 
tijdens het versieren. 
Het werd laat, maar niemand wilde naar bed; de sfeer was te warm, te gezellig, te 
magisch. 
Buiten het raam dwarrelde de sneeuw als veren, en de straat leek een schilderij van 
witte stilte en glans. 
Het was een Kerstfeest in de kou, maar het hart van iedereen was warm en vervuld van 
liefde. 
Ze praatten over herinneringen, over het nieuwe jaar dat voor hen lag, en over het belang 
van kleine gebaren. 



Meneer De Vries vertelde hoe bijzonder het was dat hij dit jaar niet alleen was, en dat hij 
zich eindelijk weer deel voelde van de gemeenschap. 
De kinderen hielpen met versieren, opruimen en het maken van warme chocolademelk, 
en voelden zich trots dat ze iets goeds hadden gedaan. 
Iedereen voelde dat deze Kerst een bijzondere herinnering zou blijven, een verhaal dat 
jaren later nog verteld zou worden. 
Toen de klok middernacht sloeg, zaten ze allemaal rond de boom, elkaars handen 
vasthoudend, en voelde Lotte een golf van geluk en tevredenheid. 
Ze wist dat de magie van Kerst niet lag in glans of cadeaus, maar in samen zijn, delen en 
mededogen tonen. 
De sneeuw bleef zachtjes vallen, maar de warmte in het huis straalde sterker dan ooit. 
Ze maakten plannen voor de volgende dag, voor spelletjes, verhalen en misschien een 
wandeling in de besneeuwde tuin. 
Het huis rook naar koekjes, chocolade en houtvuur; alles wat een Kerstfeest zo speciaal 
maakt. 
Lotte keek naar buiten, zag de glinsterende sneeuw en voelde dat dit echt een Kerst was 
die alle andere overtrof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 Multiple-Choice Vragen  

1. Waarom was de wijk zo stil tijdens Kerst? 
a) Iedereen was op vakantie. 
b) Er lag een dikke sneeuwlaag. 
c) Mensen sliepen vroeg. 
d) Er was een feest op school. 

2. Wat deed Lotte toen ze de buren zag? 
a) Ze rende voorbij. 
b) Ze besloot hen te bezoeken met een mand vol lekkers. 
c) Ze maakte een sneeuwpop. 
d) Ze zwaaide alleen. 

3. Waarom viel de stroom uit? 
a) Door een storm. 
b) Door een kapotte kabel. 
c) Door overbelasting. 
d) Het wordt niet uitgelegd. 

4. Wat bracht Lotte mee naar de buren? 
a) Een kerstboom. 
b) Koekjes, chocolademelk en kleine cadeautjes. 
c) Cadeautjes alleen. 
d) Kaarsen en een slinger. 

5. Hoe reageerde meneer De Vries op het bezoek? 
a) Boos en geïrriteerd. 
b) Verrast en een beetje vertederd. 
c) Onverschillig. 
d) Angstig. 

6. Wat symboliseert de kerstboom in het verhaal? 
a) Rijkdom. 
b) Gezelligheid en samenzijn. 
c) Alleen glans en versiering. 
d) Een decoratief object. 

 

 



7. Waarom voelde Lotte zich tevreden? 
a) Omdat ze chocolade dronk. 
b) Omdat ze warmte en vreugde had gebracht. 
c) Omdat ze klaar was met schoolwerk. 
d) Omdat ze een spelletje won. 

8. Wie hielp mee de boom te versieren? 
a) Alleen de kinderen. 
b) De hele familie, inclusief meneer De Vries. 
c) De buurvrouw. 
d) De kinderen en de kat alleen. 

9. Wat deed de kat, Minoes, tijdens het versieren? 
a) Ze sliep. 
b) Ze speelde en keek nieuwsgierig. 
c) Ze brak iets. 
d) Ze rende weg. 

10. Hoe verliep de sfeer na het versieren van de boom? 
a) Chaotisch en onrustig. 
b) Warm, gezellig en vrolijk. 
c) Koud en stil. 
d) Onverschillig. 

11. Welke activiteit deden ze tijdens het avondeten? 
a) Ze keken tv. 
b) Ze dronken warme chocolademelk en vertelden verhalen. 
c) Ze speelden buiten. 
d) Ze luisterden naar muziek alleen. 

12. Hoe voelt de wijk buiten? 
a) Winderig en koud. 
b) Warm en zonnig. 
c) Regenachtig. 
d) Stil maar warm. 

13. Waarom voelde meneer De Vries zich bijzonder dit jaar? 
a) Hij kreeg cadeaus. 
b) Hij was niet meer alleen en voelde zich deel van de gemeenschap. 
c) Hij versierde de hele straat. 
d) Hij kreeg een nieuwe jas. 

 



14. Wat benadrukt dit verhaal over Kerst? 
a) Cadeaus zijn het belangrijkste. 
b) Samenzijn, delen en mededogen zijn belangrijker dan materiële dingen. 
c) Versiering is essentieel. 
d) Alleen magie kan Kerst speciaal maken. 

15. Wat gebeurde er toen de klok middernacht sloeg? 
a) Ze gingen slapen. 
b) Ze zaten rond de boom, elkaars handen vasthoudend. 
c) Ze gingen naar buiten spelen. 
d) Ze pakten cadeautjes uit. 

16. Wat deed de familie toen de stroom uitviel? 
a) Ze stopten met versieren. 
b) Ze gebruikten kaarsen en warme chocolademelk. 
c) Ze gingen naar bed. 
d) Ze riepen de buren. 

17. Welke emotie voelde Lotte het meest? 
a) Angst 
b) Vreugde en tevredenheid 
c) Verdriet 
d) Boosheid 

18. Hoe verliep het gesprek tussen Lotte en meneer De Vries? 
a) Kort en ongemakkelijk 
b) Langzaam, voorzichtig en hartelijk 
c) Onvriendelijk 
d) Alleen over school 

19. Wat deed de sneeuw buiten? 
a) Het smolt meteen 
b) Het dwarrelde als veren en versterkte de magie van Kerst 
c) Het bleef liggen maar was donker 
d) Het werd regen 

20. Wat maakte deze Kerst bijzonder? 
a) De glanzende kerstboom alleen 
b) Samen zijn, kleine gebaren van liefde en samenzijn 
c) Het eten 
d) De cadeaus 

 

 



Antwoordblad  

1. b) Er lag een dikke sneeuwlaag – stilte door sneeuw. 

2. b) Besloot hen te bezoeken – mand vol lekkers. 

3. a) Door een storm – storm veroorzaakte stroomuitval. 

4. b) Koekjes, chocolademelk en cadeautjes – warmte en medeleven. 

5. b) Verrast en vertederd – geraakt door Lottes gebaar. 

6. b) Gezelligheid en samenzijn – boom symboliseert meer dan decoratie. 

7. b) Warmte en vreugde gebracht – medeleven vervult hart. 

8. b) De hele familie inclusief meneer De Vries – samen versierden ze de boom. 

9. b) Speelde en keek nieuwsgierig – observeerde en voegde plezier toe. 

10. b) Warm, gezellig en vrolijk – sfeer perfect. 

11. b) Drank warme chocolademelk en vertelde verhalen – traditie en warmte. 

12. a) Winderig en koud – contrast met warme binnenkant. 

13. b) Niet meer alleen – voelde zich weer deel van de gemeenschap. 

14. b) Samenzijn, delen en mededogen – echte Kerstboodschap. 

15. b) Zaten rond de boom, elkaars handen vasthoudend – moment van 
verbondenheid. 

16. b) Gebruikten kaarsen en chocolademelk – improviseerden bij stroomuitval. 

17. b) Vreugde en tevredenheid – Lottes gevoelens. 

18. b) Langzaam, voorzichtig en hartelijk – hartelijke ontmoeting. 

19. b) Dwarrelde als veren – sneeuw versterkte kerstmagie. 

20. b) Samen zijn, kleine gebaren van liefde – het maakt Kerst bijzonder. 

 


