
A D D  A

L I T T L E

confetti

T O  E A C H

D A Y



WACHT NIET OP EEN
GOEDE DAG..

MAAK ER ÉÉN!



Soms moet je

veranderen

om jezelf te

blijven



Als een ongeluk in
een klein hoekje
zit, dan zit geluk

dus overal...



Trek iets

positiefs aan,

dat past

altijd



Alles is

moeilijk

voor het

makkelijk

wordt



Het leven is een

feestje, maar je

moet zelf de

slingers

ophangen



Als je het niet
meer trekt, moet je

duwen



Create your
own 

SUNSHINE



Iedereen is een ster
en schittert  op zijn

eigen manier



Ik heb het nog

nooit gedaan, dus

ik denk dat ik het

wel kan



Doe het 

samen
maar denk zelf!



Om hulp vragen

betekent niet dat je 

opgeeft

maar dat je weigert

om op te geven



Fouten
zijn het
bewijs

dat je het
probeert!



Je bent
moediger

dan je gelooft
sterker

dan je lijkt
slimmer

dan je denkt



geleerd!

A L S  I E T S  N I E T

L U K T  H E B  J E  N I E T

G E F A A L D ,  M A A R


