Een onverwachte Kerst

Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie dwarrelden dikke, zachte sneeuwvlokken
als kleine veren uit de hemel, terwijl de straten langzaam wit kleurden en iedereen
haastig naar huis liep om kerstboodschappen te doen en warme chocolademelk te
drinken.

Lotte liep met een vrolijk huppeltje over het trottoir, haar sjaal zwiepte als een dansende
slang in de winterlucht en haar wangen gloeiden rood van de kou en de voorpret van de
feestdagen.

Thuis zou de kerstboom al twinkelen, dacht ze blij, en de geur van kaneelkoekjes zou
zich warm door de kamer verspreiden zoals liefde door een familie.

Maar onderweg zag ze iets dat haar ineens deed vertragen, alsof haar voeten in de
sneeuw plakten: op een bankje bij het park zat een man, alleen, diep weggedoken in een
versleten jas en met een blik die ergens tussen herinnering en gemis leek te hangen.
Niemand scheen hem te zien, hoewel hij daar zat alsof hij wachtte op iets wat niet meer
terugkwam, en dat beeld bleef in Lottes gedachten hangen als een melodie die je niet
kunt vergeten.

Toen ze thuiskwam, viel het contrast haar extra op; het warme licht, de versierde boom,
de lach van haar moeder die pannenkoeken bakte en het geluid van haar vader die hout
op hetvuur legde.

Toch kon ze de man op het bankje niet uit haar hoofd zetten, en dat maakte haar
nieuwsgierig, misschien zelfs een beetje bezorgd.

Ze vertelde haar ouders wat ze had gezien en haar moeder keek bedachtzaam, alsof er
ergens een schakeltje klikte waar Lotte de betekenis nog niet van begreep.

Die avond, terwijl buiten de sneeuw bleef vallen als confetti uit een feestelijke hemel,
besloot Lotte dat ze de volgende dag terug zou gaan om met de man te praten, omdat
niemand met Kerst alleen zou moeten zijn.

De volgende ochtend schonk ze voorzichtig een beker warme chocolademelk in een
thermosfles en stopte ze twee zelfgebakken koekjes in een servet, met het voornemen
de eenzame man een klein beetje warmte te brengen.

Met haar dikke jas dichtgeritst en haar muts tot over haar oren trok ze het park in, waar
de bomen als witte wachters langs het pad stonden.

De man zat er weer, zijn adem zichtbaar in de koude lucht en zijn ogen gericht op iets
wat verder reikte dan de winterse horizon.

Lotte liep langzaam naar hem toe, haar schoenen kraakten in de sneeuw zoals een
haardvuur knettert in een stille kamer.

"Goedemorgen," zei ze zacht, alsof ze bang was een fragiele gedachte te verstoren.

De man keek op, verrast, en in zijn ogen lag een vermoeide vriendelijkheid, alsof hij
allang niet meer had verwacht dat iemand hem zou aanspreken.

"Ik dacht misschien dat u wat warms kon gebruiken," zei Lotte terwijl ze de thermosfles
aanreikte, en ze voelde haar hart sneller kloppen van spanning en iets dat leek op hoop.



De man glimlachte, langzaam maar oprecht, en nam dankbaar een slok, alsof de
chocolademelk meer was dan een drankje, misschien een teken dat hij nog steeds deel
uitmaakte van de wereld.

Ze praatten, eerst voorzichtig als twee onbekenden die over een glibberige brug lopen,
maar daarna steeds gemakkelijker, alsof ze elkaar al veel langer kenden.

Hij vertelde dat hij vroeger timmerman was geweest en prachtige houten
speelgoedtreinen maakte voor kinderen, maar dat hij zijn vrouw verloren had en het huis
dat ooit met licht en gelach gevuld was nu stil en leeg aanvoelde.

Lotte voelde haar keel branden van medeleven, en toch ook van het verlangen hem iets
terug te geven van wat hij verloren was.

Ze vroeg of hij soms met haar mee wilde om Kerst bij haar familie te vieren, en zijn ogen
vulden zich met een mengeling van ongeloof en twijfelende vreugde.

"Ben je dat zeker?" vroeg hij hees, maar Lotte knikte, vastbesloten als een kaars die
weigert uit te gaan in de wind.

Samen liepen ze naar haar huis, hun voetstappen naast elkaar in het verse sneeuwtapijt,
als twee verschillende verhalen die langzaam één geheel werden.

Haar ouders verwelkomden hem warm, alsof zijn komst geen verrassing maar een
puzzelstuk was dat precies paste.

Aan tafel lachten ze, speelden spelletjes, en de man — die Pieter bleek te heten —
vertelde verhalen over vroeger, over treintjes met kleine lampjes en de geur van vers
hout.

Het leek alsof het huis nog iets lichter werd, alsof de kerstboom helderder straalde
doordat er een nieuw stukje warmte was binnengelaten.

Na het diner zongen ze kerstliedjes, en hoewel Pieters stem schor was, droeg hij een
kracht in zich die alleen mensen met veel herinneringen bezitten.

Lotte merkte dat haar ouders elkaar aankeken met een blik die zei dat dit misschien wel
de mooiste kerst in jaren was.

Toen Pieter later die avond opstond om te vertrekken, voelde iedereen dat het niet goed
was hem weer alleen de kou in te sturen.

Zonder veel woorden boden Lottes ouders hem een logeerbed aan, en zijn ogen
glinsterden alsof hij een ster voor het eerst van dichtbij zag.

Die nacht sliep hij onder een warme deken, een deken die niet alleen van stof was maar
ook van vertrouwen en menselijkheid geweven.

De volgende ochtend rook het huis naar vers brood en sinaasappels, en Pieter kwam
beneden met een glimlach die lichter leek dan de sneeuw buiten.

Hij vertelde dat hij nog nooit zo’n onverwachte kerst had gehad, maar dat dit misschien
wel de mooiste was geweest, omdat hij niet alleen hoefde te zijn.

Lotte voelde hoe haar hart zich vulde als een kerststal met licht, warmte en iets dat leek
op een wonder.

Vanaf die dag kwam Pieter vaker langs, niet alleen met Kerst maar ook in de lente, de
zomer en zelfs op gewone doordeweekse dagen waarop niets bijzonders leek te



gebeuren.

Hij maakte houten treintjes voor Lotte en haar vrienden, en langzaam keerde de glans
terugin zijn leven zoals sneeuw smeltin het licht van de zon.

En elk jaar, wanneer Kerst naderde en de sneeuw weer begon te vallen, dacht Lotte aan
de dag dat ze naar hem toe stapte met een eenvoudige thermos vol chocolademelk die
meer bleek te betekenen dan woorden konden dragen.

Zo werd één onverwachte kerst het begin van iets nieuws en iets groots, iets wat laat
zien dat kleine gebaren werelden kunnen veranderen.

En tot op de dag van vandaag vertelt Lotte dat verhaal, niet om te laten zien wat zij deed,
maar om te herinneren dat niemand ooit vergeten mag worden, zeker niet met Kerst.
Want soms is het grootste geschenk dat je kunt geven geen doos met lint, maar
aandacht, warmte en een plaats aan tafel.

En zo eindigt dit verhaal, niet met vuurwerk of gouden sterren, maar met één eenvoudige
conclusie die straalt als winterlicht: een onverwachte kerst kan het begin zijn van een
hele nieuwe toekomst.



20 Multiple Choice Vragen

1. Wat zag Lotte op weg naar huis?
A) Een hond in het park

B) Een man alleen op een bankje

C) Een groep kinderen in de sneeuw
D) Een lege kerstboom

2. Waarom viel de man Lotte op?
A) Hij zong kerstliedjes

B) Hij leek verdrietig en zat alleen
C)

D)

Hij maakte sneeuwballen
Hij had een hond bij zich

3. Wat nam Lotte later voor hem mee?
A) Een cadeau en een kaart

B) Warme chocolademelk en koekjes
C) Een boek en een deken

D) Een kerstster en mandarijnen

4. Wat was de naam van de man?
A) Hendrik

B) Pieter

C) Klaas

D) Sjoerd

5. Wat was Peters vroegere beroep?
A) Bakker

B) Onderwijzer

C) Timmerman

D) Postbode

6. Waarom voelde Lotte medeleven?

A) Omdat hij geen huisdieren had

B) Omdat hij geen familie had om kerst mee te vieren
C)

D)

Omdat hij niet kon lopen
Omdat hij boos was

7. Wat stelde Lotte aan hem voor?

A) Samen kerstversiering kopen

B) Naar een kerstmarkt gaan

C) Kerst bij haar familie vieren
)

D) Een treinreis maken



8. Hoe reageerden haar ouders toen Pieter meekwamen?
A) Ze stuurden hem weg

B) Ze verwelkomden hem warm

C)

D)

Ze deden alsof ze hem niet zagen
Ze gaven hem geld

9. Wat bracht Pieter mee naar het gezin?
A) Nieuwe cadeaus
B) Boze verhalen
C) Gezelligheid en herinneringen
)

D) Een grote sneeuwpop

10. Wat maakte Pieter voor Lotte en haar vrienden?
A) Houten treintjes

B) Kerstkransen

C) Kaarsenhouders

D) Speelgoedauto’s

11. Hoe voelde de kerstboom na Pieters komst?
A) Minder feestelijk

B) Helderder en warmer

C) Te vol

D) Koud en kleurloos

12. Waarom boden Lottes ouders Pieter een logeerbed aan?
A) Hij had zijn jas verloren

B) Hij wilde niet naar huis

C)

D)

Het was te koud om buiten te blijven
Hij verlangde naar sneeuw

13. Welke geur vulde het huis de volgende ochtend?

A) Aardappelen en kaas

B) Vis en citroen

C) Brood en sinaasappels
)

D) Chocolade en munt

14. Wat leerde Lotte van deze kerst?

A) Cadeaus zijn het belangrijkste

B) Niemand hoort alleen te zijn met Kerst
C) Kerst draait om eten

D) Alleen sneeuw maakt Kerst mooi



15. Wat gebeurde er in de maanden na kerst?
A) Pieter verdween

B) Pieter kwam nooit meer terug

C) Pieter kwam vaker langs

D) Lotte verhuisde

16. Wat symboliseert de thermos chocolademelk in het verhaal?
A) Luxe

B) Een kleine daad van warmte

C) Boosheid

D) Geheimzinnigheid

17. Wat deed Pieter aan tafel?

A) Hij bleef stil

B) Hij vertelde verhalen van vroeger
C) Hij ging direct slapen

D) Hij las een boek

18. Hoe veranderde Pieters leven na deze kerst?
A) Het werd donkerder

B) Hij bleef verdrietig

C)

D)

Er kwam nieuwe warmte terug
Hij verhuisde ver weg

19. Wat laat het verhaal uiteindelijk zien?
A) Dat sneeuw problemen oplost

B) Dat kleine gebaren groot kunnen zijn
C)

D)

Dat chocolademelk magisch is
Dat kerst altijd perfectis

20. Wat is volgens het verhaal het mooiste kerstcadeau?
A) Een groot pakket

B) Een stapel speelgoed

C) Aandacht en verbondenheid

)
D) Sneeuw op straat



Antwoordenblad met Uitleg
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: B- Lotte zag een man alleen op een bankje.

: B-Hij leek verdrietig en alleen, dat viel haar op.

: B-Ze nam warme chocolademelk en koekjes mee.

: B-Zijn naam was Pieter.

: C - Hij was timmerman geweest.

: B-Hij had geen familie of warmte om kerst mee te vieren.
: C—-Ze vroeg of hij kerst bij haar familie wilde vieren.

: B—Haar ouders verwelkomden hem hartelijk.

: C - Hij bracht verhalen en gezelligheid mee.

: A- Hij maakte houten treintjes.

: B-De kerstboom leek nog warmer en vrolijker.

: C-Hetwas koud, en niemand hoort met kerst buiten te slapen.
: C-De geurvan vers brood en sinaasappel vulde het huis.
: B— Niemand mag met kerst vergeten of alleen zijn.

: C - Pieter kwam vaker terugin hun leven.

: B-Dethermos is een symbool voor warmte en aandacht.
: B - Pieter vertelde verhalen aan tafel.

: C-Zijn leven werd lichter en warmer.

: B-Kleine daden kunnen levens veranderen.

: C - Het mooiste cadeau is menselijkheid en samen zijn.



